Kijkje in je wijkje Zuidwest

Wist je dat er in Leiden Zuidwest prachtige kunst te vinden is? Kies één van
onderstaande wandelingen uit en start jouw zoektocht naar cultuur in
Leiden Zuidwest. De routes zijn toegankelijk voor rolstoel en rollator

en je kunt wandelen in je eigen tempo. Neem een kijkje in je wijkje!

Wandeling “Hart van Zuidwest”

Deze wandeling start bij FC Boshuizen aan de Boshuizerkade. In 2,1 km
oop je langs 5 culturele spots in het hart van Leiden Zuidwest. De route
orengt je prachtige, veelal moderne, kunst.

Deze wandeling start op bladzijde 2.

Wandeling “Kunst langs de Vliet"

Wandel 3 km en ontdek kunst aan de Vliet. Het startpunt is Woon-/
zorgcentrum De Parelvissers aan het Bizetpad 8. Bij deze wandeling slaan
natuur en cultuur de handen ineen. Er is genoeg

mooie kunst te ontdekken langs de Vliet!

De wandeling start op bladzijde 6.

Wist je dat...

e De officiele naam van de
wijk Zuidwest het Bos- &
Gasthuisdistrict is?

e Zuidwest circa 20.400
iInwoners rijk is?

e Fen groot gedeelte
van Zuidwest vroeger
bestond uit polder en viel
onder gemeente Zoeterwoude?
Vanaf 1850 begon een trek vanuit
de overvolle binnenstad van Leiden
naar een buitengebied, waar dus steeds meer bebouwing kwam.
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Wundeling “Hart van Zuidwest” . Eénvan Rembrandts bekendste schilderijen is "De Nachtwacht". "De
: Nachtwacht" is speciaal om vele redenen. Zo is het doek wel 3,63 bij 4,38

meter groot en weegt het schilderij met lijst zo'n 337 kilo! Daarnaast was
dit werk van Rembrandt zo opvallend door de geschilderde compositie.
Rembrandt schilderde iedereen in een andere houding waardoor de
groep heel levendig is neergezet. Wil je "De Nachtwacht" zelf
bewonderen? Dit kan in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Startpunt: FC Boshuizen, Boshuizerkade

Je staat bij FC Boshuizen. Steek de weg
over en sla linksaf de Boshuizerkade op.
Loop door tot de Willem Klooslaan.

Zie je d ti hildering?
ie je de graffiti muurschilaering Sla het Boshof in en loop via de Akkerhof

door naar de Duinhof. Aan het einde van
de straat is een grasveldje. Hier kun je

Deze graffiti muurschildering is gemaakt
5 5155 een schildering over Jan Steen vinden.

door de kunstenaars van Colourcastle.

Zij hebben voor deze muurschildering
verhalen van buurtbewoners verzameld en
gemengd tot dit graffiti concept. Het vliegende
oogje "Pop-eye” is veelal in Leiden te zien.

Hoe langer je naar de muurschildering kijkt, hoe meer details je opvallen.
Kun je bijvoorbeeld ontdekken wat er vanavond op het menu staat?

Jan Steen is ook een bekende Leidse
schilder uit de 17de eeuw. Zijn werken

zijn wereldberoemd door zijn humorvolle
en ironische kijk op het leven. Wist je dat de
uitdrukkingen “Een huishouden van Jan Steen”

en “Leven in de brouwerij brengen” beide aan hem zijn ontleend? De
uitdrukking “Een huishouden van Jan Steen” betekent een rommelig en
chaotisch huishouden. Is jouw huishouden vergelijkbaar met “een
huishouden van Jan Steen"?

Vervolg je route door de Willem Klooslaan
in te slaan richting de Hoflaan. Aan je
rechterhand kom je een portret van

de schilder Rembrandt van Rijn tegen.

Loop via het Weidehof naar de Hoflaan.

Ga rechtsaf en loop langs speeltuin
Vijfhoven. Ga linksaf de Telderskade op
en steek het spoor over. Aan het eind

van de straat gaat u rechtsaf de Rijn en
Schiekade op. Loop door tot het bruggetje.
Hier heb je prachtig uitzicht over 't Kasteeltje.

Rembrandt van Rijn was één

van de grootste schilders die ooit

bestaan heeft. Hij is geboren in 1606 Iin
de Weddesteeg in Leiden. Je staat nu voor
één van Rembrandts bekendste zelfportretten.

Door dit genre is Rembrandt wereldberoemd geworaden.
Wist je dat Rembrandt wel 80 zelfportretten gemaakt heeft?
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't Kasteeltje is één van de Rijksmonumenten in Leiden. Genie Albert
Einstein kwam zo nu en dan op bezoek bij 't Kasteeltje.

Zijn oud-klasgenoot van de Polytechnische
School in Zurich was toentertijd

één van bewoners van 't Kasteeltje.

Wist je dat 't Kasteeltje gebouwd is in

stijl van de kunststroming Art Nouveau?

Deze kunststroming is in Nederland beter
bekend met de Duitse benaming; Jugendstil.
Kenmerken van deze kunststroming zijn de
sierlijke vormen die aan natuur doen denken.
Deze vormen kun je dan ook terugvinden in de ronde
vormen van het torentje van 't Kasteeltje en de balustrade.

Loop via de Rijn en Schiekade weer terug naar de Telderskade. Loop net zolang
door tot je de oude, rode Daltonschool aan je rechterhand ziet.

Toen dit gebouw geen dienst meer deed als school, trokken diverse
kunstenaars naar het gebouw om hier hun kunstatelier te vestigen.

Wist je dat er tot december 2020

een beeld in het gras voor deze oude

school heeft gestaan? Dit beeld heette
"“Bokspringers” en was van beeldhouwer

Ek van Zanten. De sokkel van het beeld
staat nog in het gras. Wat voor beeld zou
Jij graag zien op deze mooie plek voor de
oude school? Teken hiernaast jouw ontwerp!
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Vervolg uw weg over de Telderskade en sla linksaf de Boshuizerlaan in. Loop
door tot de ingang van Huis van de Buurt Vogelviucht. Is het muurgedicht
links naast de ingang je wel eens opgevallen?

Het muurgedicht heet De Spreeuw enis in 1970
geschreven door Judith Herzberg. Sinds 1997 is
dit te vinden op de muur van Huis van de Buurt
Vogelviucht. Herzberg laat zien dat mens en dier
nauwelijks van elkaar verschillen. Een mens is
immers, net als de babyspreeuw in het gedicnt,
kwetsbaar als het ter wereld komt. Net als de
spreeuw groeit ieder mens uiteindelijk op tot een zelfstandig individu met
een toekomst. Dat is de waardevolle boodschap die het gedicht meegeetft:
iedereen heeft de potentie om uit te groeien tot iets moois of groots.

Je bent aan het einde gekomen van de wandeling door het hart
van Zuidwest. Laat je ons weten wat je vond van de wandeling? 5



Wandeling “Kunst langs de Vliet”

Startpunt: Woon-/ zorgcentrum De Parelvissers, Bizetpad 8

De route start bij Woon-/ zorgcentrum

De Parelvissers aan het Bizetpad 8. Loop

het Bizetpad af en sla rechtsaf de

Cesar Franckstraat in. Vlak voorbij

de Mozartstraat kun je het Apostolisch
Genootschap vinden. In de gevel van

het gebouw zit een prachtig kunstwerk verstopt.

Wist je dat de afbeelding in de gevel symbool

staat voor onderlinge verbondenheid? Je ziet een fakkel die doorgeven
wordt door een oudere aan een jonger iemand tegen de achtergrond
van een wereldbol.

De kunstenaar van het keramische
reliéf is onbekend. Volgens

het Apostolisch Genootschap is
dit kunstwerk uitgevoera

door Herman Stouten.

Loop door naar het eind van de
Cesar Franckstraat en sla rechtsaf
de Schuopertlaan in. Ga met de weg
mee naar links om op de Schubertlaan
te blijven. Ter hoogte van de Mahlerstraat
IS aan je linkerhand een elektriciteitshuisje te
vinden met een schildering van Piet Mondriaan.
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Piet Mondriaan was een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus.
Mondriaan wordt gezien als een pionier van de abstracte kunst en non-

figuratieve kunst. Met de kenmerkende horizontale en verticale zwarte

Ijnen en de primaire kleuren (rooaq, blauw
& geel), is hij wereldberoemd geworden.

Deze kunststroming heet "De Stijl". "
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Wist je dat Mondriaan een liefhebber van
(Jazz) muziek was? Tevens had Mondriaan

een passie voor dansen. Dit zie je terug in de
namen van zijn kunstwerken zoals éen van zijn
bekendste werken de "Victory Boogie Woogie".
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Vervolg je weg over de Schubertlaan. Na circa honderd meter
Kun fe aan je linkernand nog een elektriciteitshuisje vinden.
Hier staat componist Schubert op afgebeeld.

Wist je dat je nu loopt in de
componistenbuurt van de wijk

Zuidwest? Schubert, Mahler en

Bartok zijn enkele van de beroemde
componisten van klassieke muziek.

Naast deze straten zijn er in Zuidwest

onder andere ook een Beethovenlaan,
Mozartstraat en een Chopinstraat te vinden.

Franz Schubert is een Oostenrijkse componist die zich vooral bezighield
met het componeren van romantische muziek. Helaas is Schubert op
31-jarige leeftijd al overleden. Toch heeft hij muziek gecomponeerd

die tot op de dag van vandaag nog wordt geluisterd.



Loop nu de Schubertlaan helemaal uit tot het einde en ga rechtsaf een
voetpad op. Ga voor de Vliet linksaf en loop over het

Korte Vlietpad door park "Hooghkamer". Viak
voor de grote weg staat een beeld in het park.

Dit beeld van Fredy Wubben,
genaamd "Piramide”, is in 1981
geplaatst in park Hooghkamer.

Wist je dat het beeld gemaakt is van
roestvrijstaal en rubber? Wubben
vond het belangrijk om de balans
en de spanningen tussen materialen uit te beelden.

Tip! Loop een extra rondje door het park en neem een kijkje bDij
de dierenweide! Kijk daarnaast ook of je de ooievaars kunt vinden
die hun nesten vaak in het park maken.

Keer terug over het Korte Vlietpad. Geniet van de natuur
aan de Viiet en wandel zo weer terug naar woon-/ zorgcentrum
De Parelvissers. Hier eindigt de wandeling "Kunst aan de Vliet”.

Cultuurcoach Leiden is een initiatief van Gemeente Leiden
en laat kinderen (4-12 jaar), ouderen en mensen in de zorg
kennismaken met muziek, nieuwe media, literatuur,
cultureel erfgoed, beeldende kunst, dans en theater.
De cultuurcoaches zijn actief in de wijken
Leiden Noord, Slaaghwijk, Mors & Zuidwest.

@cultuurcoachleiden
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